GEZELLIGE MIDDAG DINSDAGMORGENPLOEG (pmp)

Afgelopen woensdagmiddag 5 juni was de jaarlijkse gezellige middag voor de DMP ploeg,

De gebroeders Rikus en Herman Klaassen met steun van hun ega’s hadden deze middag de
organisatie in handen.

Rikus verwelkomde een ieder en na de koffie met gebak legde Herman de spelregels uit
van de zeven spellen die buiten opgesteld stonden. We werden in acht groepjes van vier
verdeeld, en zo konden we strijd met elkaar aan gaan met onder andere; sjoelen
,knikkerspel en zakgooien. Ondertussen werden we rijkelijk voorzien van hapjes en het
nodige nat. het spellencircuit werd twee keer afgelegd.

Ook moesten we rebussen oplossen b.v. Zand.......... Tent, hier tussen moest een woord
ingevuld worden zodat er twee woorden ontstonden met het zelfde ingevulde woord hier
dus STRAND ( zandstrand strandtent) en meer van deze vragen.

Tegen 17.00 uur verzorgde Café-restaurant Dorgelo een heerlijk koud en warm buffet wat
als sneeuw voor de zon verdween en nadat de prijsuitreiking achter de rug was werd er
nog even nagepraat over dit zeer geslaagde samen zijn en werden Nico en Lucas (Padhuis)
aangesteld om volgend jaar de gezellige middag te organiseren.
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